
















































































werd steeds warmer en warmer en alle overtollige kleding ging uit. Na de
basispas kwam er nog een veel ingewikkelder pas, waar we als groep
allemaal tegelijk in konden dansen. Ik raakte voortdurend verstrikt in
richting en passen en sprongen, maar niettemin was het een heel leuke
ervaring. De tijd vloog om en we moesten stoppen. In een hele vrolijke
stemming gingen we uiteen en ik moet zeggen, het smaakte naar meer!

Dynamische meditatie

Aangezien ik me bij het woord meditatie iets voorstel waarbij vanuit een
diepe rust en stilte gepoogd wordt je gevoel naar binnen, dan wel naar
buiten te richten, maakte alleen de term ‘dynamische’ meditatie mij al
nieuwsgierig. "Hoe kun je nu dynamisch stilzitten?", vroeg ik mij af.
‘Stilzitten’ was er ook niet bij, dat werd al duidelijk voordat de les begon.
Eva (Huisingh), die dit onderdeel verzorgde, had een stapel trainingsbroe-
ken en shirtjes meegenomen en adviseerde die aan te trekken, daar het er
warm zou toegaan.

Dynamisch was het van begin tot eind. Ademhaling gekoppeld aan
springen, expressieve lichaamsbeweging, dynamische houding en vrije
dans volgen elkaar op. Soms gecombineerd met stemgeving en het geheel
functioneel onderbouwd en geleid door muziek.

Puur lijfwerk en weer eens een heel andere manier om je energie vrij te
maken en dieper door te dringen in je emoties. Bezig zijn met het gevoel in
je lichaam, met name in je bodem en wat daarin kan veranderen. Voor mij
was het duidelijk dat je hiermee meer inzicht kunt krijgen in je eigen
gevoelens en bij jezelf naar binnen kunt gaan. Ik heb het ervaren als een
waardevol onderdeel van de workshop en vond het plezierig om te doen.

Zo was de dag snel omgegaan. Wat fijn dat we een voorbereidingscommis-
sie hebben die ons op deze manier met ‘aanverwante’ methodieken laat
kennis maken. Leuke manier ook om zo een thema uit te werken. Bedankt
VC en we kijken uit naar de volgende workshop!

Adressen:
Centrum voor Intuitieve Ontwikkeling (C.1.0)
Leidseweg 127, Utrecht Tel.: 030-949055

Oerdans: Anneke Wittermans
Lammerschansweg 105, 2313 DL Leiden. Tel.:071-143610
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uitnodiging voorbij gegaan. Uit
de ingezonden brief blijkt dat de
avond meer chaos heeft gebracht
dan oplossingen en dat is, zeker
bij zo’'n grote opkomst, spijtig.
Wat doen wij met elkaar als blijkt
dat een outsider reageert? Deze
reactie is naar mijn gevoel door-
spekt met kwaadheid. Versta mij
niet verkeerd. Het is een terechte
kwaadheid die voelbaar ontstaan
is uit waardering voor de hapto-
nomie.
In een paar regels wordt de avond
haarscherp gekarakteriseerd. Na-
tuurlijk zullen we allen op deze
brief anders reageren.
Mijn hoop en vurige wens is dat
al onze reacties of ze nu instem-
mend of afkeurend zijn, neerge-
legd worden en bespreekbaar
blijven. Beweging in de haptono-
mie is een groot goed. Ik hoop dat
deze reactie van Eva Jansen niet
leidt tot afbraak. Dat zou de hap-
tonomie meer kwaad dan goed
doen.
Met vriendelijke groet,

Ted Troost

Klachtenbehandeling

Bij lezing van uw eerste uitgave
werd ik getroffen door de han-
delswijze van de opleidingen
inzake klachten tegen sexueel
geweld zoals aangegeven door W.
Pollmann. Ik citeer: , het samen-
brengen van klaagster en aange-
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klaagde therapeut in het bijzijn
van twee collega-therapeuten
(indien door de klaagster ge-
wenst)"’. Welnu, ik zou als klaag-
ster allesbehalve behoefte hebben
aan nog meer therapeuten in
deze situatie. Ik zou graag men-
sen uit mijn eigen ‘kamp’ naast
mij willen weten zoals ervarings-
deskundigen, vrouwen van de
Stichting Tegen Haar Wil en een
vriend of vriendin. Als dan de
aangeklaagde evenzo kan zorgen
voor de eigen — evenzonodige —
steun, dan pas kan er sprake zijn
van een gelijkwaardigheid wvan
uitgangspositie. Als dan ook nog
het treffen niet op de praktijk of
de opleiding plaats vindt, maar
op een voor beiden neutraal ter-
rein, dan komen we nog meer in
de goede richting. 1k hoop dat
mijn reactie serieus kan worden
genomen en als suggestie door de
betrokkenen zal worden overge-
nomen.

Frits Kuin,
psychomotorisch therapeut
3 februari 1990
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